
Welkom in onze SINT-MARTINUSKERK 
 

 

 

Je komt binnen in het huis waar God woont 

 

Wie je ook bent, Hij verwelkomt je. 

 

Hier ben je thuis, hier ben je verwacht, zoals je bent 

 

met je vreugde en je verdriet, met je succes en je tegenslagen 

 

Generaties hebben deze plaats liefgehad en hebben bijgedragen 

 

om ze op te bouwen, om ze mooi te maken. 

 

Sta even stil, 

bewonder de schoonheid van deze kerk, 

adem in het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin. 

Sluit je ogen, word even stil 

want in de stilte hoor je de echo van Gods Woord. 

 

Ga even zitten, 

 vouw je handen, open je hart. 

 

Als je in God gelooft, bid ! 

Als je zoekt, denk na ! 

Als je pijn hebt , vraag om kracht ! 

Als je levensvreugde kent, wees dankbaar ! 

 

Moge je doortocht in deze plaats 

je hart verwarmen en je ogen doen stralen. 

Ga dan naar je eigen huis met de groet : 

 

Sjaloom ! 

Vrede en alle goeds. 
 


